Protestantse Kerk

BeZin in Film januari - februari — maart 2026

Films die raken, tot nadenken stemmen over de (on)zin van het leven, je in gesprek met een ander
brengen.

Thema: Vrouwen in de hoofdrol

7 januari - MONA LISA SMILE

Het is 1953. Katherine Watson verlaat haar vriendje om les te
geven aan een universiteit voor vrouwen, de Wellesley College.
Ze wil haar leerlingen niet alleen lesgeven, maar ook
zelfvertrouwen geven voor in hun toekomst. Ze wil dat ze
succesvol worden, maar haar studentes zijn opgevoed met het
idee huisvrouw te zullen worden en voor de kinderen te gaan
zorgen. Niet iedereen gelooft in haar manier van lesgeven en
men maakt daar ook geen geheim van. Een film uit 2003. Duur
115 minuten

4 februari — THE LADY IN THE VAN

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Miss Shepherd (een fenomenale
rol van Maggie Smith),

een vrouw waarvan niemand weet waar ze vandaan komt, parkeert “tijdelijk”
haar busje op de oprit van de schrijver Alan Bennett in Londen en blijft daar
vervolgens gedurende de daaropvolgende 15 jaar wonen.

Wat begint als een tegen wil en dank toegestane gunst, wordt een relatie die
het leven van beiden verandert. Een film uit 2015 Duur: 1 uur 44 minuten

4 maart — CHOCOLAT

In een rustig Frans dorpje wordt een nieuwe chocolaterie
geopend. De officiéle opening vindt plaats tijdens de vastentijd,
iets waar een groot deel van het dorp schande van spreekt.
Vianne blijkt de magische gave te hebben te weten wat de
favoriete chocoladesoort is van haar klanten. De chocolaatjes die
ze (Juliette Binoche) verkoopt hebben een wonderbaarlijke
uitwerking. De strenge burgemeester en de pastoor zien het
allemaal met gefronste wenkbrauwen aan. Een film uit 2000.
Duur 2 uur.

Aanvang 19.30 uur. Entree € 5,00 inclusief een hapje en een drankje na afloop.

Kloosterkerk — bovenverdieping (met lift bereikbaar) Kloosterweg 1 — Valkenburg
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